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De Drentsche Aa is een van de
laatste Nederlandse rivieren
die nog in zijn oorspronkelijke
stroomdal te bewonderen is.
Daar is het heerlijk wandelen

en fietsen. Met overal heide,

houtwallen, zandverstuivingen

en hunebedden. Kortom: we

zijn in Drenthe!
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aat ik maar met de deurin
huis vallen: de beroemde
Drentsche Aa is helemaal
geen Drentse rivier. Ja, dat is
even slikken, maar pas bij het
verlaten van de provincie Drenthe krijgt
het water de naam Drentsche Aa. En dan
zijn we dus al in Groningen. In Drenthe
vormt een wirwar van beekjes samen
het stroomgebied van de Aa. Met namen
als Amerdiep of Rolderdiep, en als het
water nog smaller wordt grijpt men zelfs
naar verkleinwoordjes. Anlooérdiepje.

Of Zeegserdiepje. Als je echt naar het
begin van de Aa gaat zoeken, kom je uit
bij een aantal stroeten — dat is Drents
voor drassige gebieden waar water uit
sijpelt. In de buurt van onze camping

Rolde

bij het dorp Eext is ook zo'n stroet. Dus
kiezen we dat als startpunt voor onze
tocht door het stroomdal van de Aa. De
naam van de beek is even fragiel als het
stroompje zelf: Scheebroekenloopje. Maar
het is water en het stroomt de goede kant
op, dus vooruit: hier begint voor ons de
Drentsche Aa.

HUNEBED IN ZICHT

Eext is een echt Drents brinkdorp. Met
dien verstande dat men hier niet één,
maar meerdere brinken heeft. Er was
blijkbaar veel te vergaderen, te feesten
en schapen bijeen te drijven, want daar
werden die brinken vooral voor gebruikt.
Nog voor we Eext uit zijn zien we al de

eerste bordjes die naar hunebedden

Wolvan het Drents He:descbaap bf;
de scbaapskoo: van Baﬂaa

leiden. Je bent tenslotte in Drenthe. We
stuiten meteen op een uniek exemplaar:
hunebed nummer D13 (die dingen
hebben geen namen maar nummercodes)
zit nog keurig ingepakt in zijn
oorspronkelijke grafheuvel. Voor zover we
weten is dat de enige, want de andere zijn
van hun aarden jasjes ontdaan en tonen
ons slechts hun stenen geraamte. Hoewel
de meeste hunebedden in Drenthe
liggen, komen we ze ook elders in Europa
tegen - tot in Zweden en Polen toe. Ons
land heeft er 54, en daarvan staan er

52 in de provincie Drenthe. Men heeft
zich lang afgevraagd waar die stenen
bouwsels voor dienden, maar nu weten
we dat ze meer dan 5000 jaar geleden

als graf werden gebouwd. Grote stenen
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genoeg, want die waren in de ijstijd
meegelift op de gletsjers uit Scandinavié
en daarna achtergebleven. Het moet
een heidens werk zijn geweest om die
joekels van stenen tegen en op elkaar te
krijgen. Sommige wegen wel 40 ton, en
daar zal zelfs Obelix moeite mee hebben
gehad. Complete hunebedden zijn er
overigens nergens meer - veel kerken
werden gebouwd met onderdelen van
hunebedden. Het doel heiligde (letterlijk)
de middelen: de kerk zag de stenen als
heidense resten en ze waren bovendien

prima geschikt als bouwmateriaal.

Ooievaars bij Zeegse

WONDERTIE

Het weggetje van Eext naar Anderen is
voor fietsers even doorbijten. Je tanden
klapperen vrolijk mee op de klinkertjes en
ondanks dat het zeer authentiek aandoet
zijn we blij als in de buurt van Rolde de
weg wat fietsvriendelijker wordt. In het
esdorp Rolde moet je echt even naar de
‘tweeling’ - de twee hunebedden pal
achter de hervormde Jacobuskerk. Dat
die heidense dingen bij de kerkbouw

in de Middeleeuwen niet zijn geruimd
mag een klein wondertje heten. Nog een

wondertje: bij de restauratie van de kerk
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begin jaren 60 werd een Jacobsschelp
gevonden. Rolde is het zuidelijkste punt
van onze fietstocht, want hierna gaat het
noordwaarts door het mooiste stukje van
het stroomdal van de Aa. Dat begint al bij
Balloo, waar we natuurlijk even stoppen
bij de schaapskooi. We zijn niet verbaasd
dat de kudde uit Drentse Heideschapen
bestaat. Het is het oudste schapenras in
West-Europa, en we leren dat die schapen
hier al 6000 jaar rond lopen. De wol is wat
stugger dan die van andere rassen, en
prima te gebruiken voor kleding. Vonden
ze 6000 jaar geleden ook al.

DE ZWALUW

Van de schaapskooi rij je recht de heide
op, het Ballooérveld. Het is de parel
van het stroomdal van de Aa, met

in het oosten het Rolderdiep en het
Gastersche Diep, en in het westen het

i e 0

Smalbroekenloopje en het Taarlosche
Diep. Niet uit je hoofd leren al die namen,
maar de beekjes zijn allemaal even mooi.
In een zonnig weekend kan het op het
smalle fietspaadje dwars over de heide
behoorlijk druk zijn. Maar genieten doet
iedereen, want picknickbankjes zijn er

genoeg. Waar het Taarlosche Diep en



Schipbor.

het Gastersche Diep samen komen zien
we een mooi graslandje, waar we zelfs
een grote kolonie ooievaars spotten. Of
dat iets met het opmerkelijk grote aantal
fietsende zwangere vrouwen te maken
heeft hebben we ze maar niet gevraagd.
We rijden inmiddels in de gemeente
Tynaarlo, waar we even stoppen bij de
molen van Oudemolen. Ik heb iets met
molens. Vooral als ze nog lekker met hun
wieken door de lucht zwaaien en koren
malen dat het een lust is, zoals ook deze
molen van Oudemolen. Hij heet ‘De

Zwaluw’ en is op diverse dagen geopend

voor publiek.

MOOISTE PLEKJE Schotse Hooglanders in de Gasterse Duinen

We rijden een wat bosrijker gebied

in. Na de Zuider Esch bij Zeegse en stroomafwaarts worden veel meanders ook langs, vandaar. Even na Schipborg
de brug over het Schipborgsche Diep weer in hun oude staat teruggebracht. passeren we het mooiste plekje van de
komen we in Schipborg. Vanaf die brug Bij Schipborg is wat horeca, die dankbaar route: de Kymmelsberg. Nou, berg...
kijk je mooi over het riviertje, dat traag gebruik maakt van de ligging aan het ‘Kymmelsstuifzandheuveltje’ zou een
verder naar het noorden stroomt. Het water. Dat heet hier dus nog net geen wat eerlijker naam zijn. Vanaf hier is het
hoogteverschil is zo klein dat het water Drentsche Aa - de provinciegrens met uitzicht op de meanderende Aa echt
de wonderlijkste lussen maakt, alsof Groningen ligt een paar kilometer adembenemend. Zoek een stil plekje, en
de Aa steeds twijfelt welke kant hij nu verderop. Als we onze fiets even neer geniet.

weer op zal gaan. In de bovenloop zijn zetten komen we op de terrasjes aan het

veel van die meanders door menselijk water opvallend veel wandelaars tegen. HOOGLANDERS

ingrijpen verloren gegaan, maar Ah, het bekende Pieterpad loopt hier Had ik al uitgelegd wat men hier in het
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Drentse humor: salmiakdropjes
met de naam knienekeutels

Romaanse Magnuskerk, Anloo

stroomgebied van de Aa onder een
esdorpenlandschap verstaat? Een es
(elders ook wel eng of enk genoemd)

is een gemeenschappelijke akker die
meestal wat hoger ligt dan de brink
van het aangrenzende dorp. Tussen die
brink en de es leidde de dorpsherder
dan de schapen heen en weer. Dat
gebeurde ook bij Anloo, onze volgende
bestemming. Dat wordt even lastig, want
eigenlijk wilden we het Anlooér Diepje
volgen, maar daar gaat slechts een niet
te fietsen modderweggetje langs. Dan
maar door de Gasterse Duinen over
Gasteren naar Anloo. De grazers zijn
hier niet van het formaat ‘schaap’, maar
fors geschapen Schotse Hooglanders.

Ze zien er vervaarlijk uit met hun lange

Ll

Privéconcert in de Magnuskerk
van Anloo -

haren en brede horens, maar als je ze
met rust laat zijn ze ongevaarlijk en
gaan ze onverstoorbaar door met gras
eten in diensttijd van Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten of de stichting Het
Drentse Landschap.

DE ETSTOEL

Anloo heeft een van de mooiste

en oudste kerkjes van Drenthe. De
Magnuskerk in Romaanse stijl dateert
uit de 11e eeuw, en daarvan zijn er in
Europa niet veel meer. Het kenmerkende
zadeldak van de toren zien we al van
ver boven de akkers uit. De ingang
aan de zuidzijde was ooit alleen voor
de mannen. Die voor de vrouwen was
aan de andere kant van de kerk, maar
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tegenwoordig mogen de dames samen
met de heren door dezelfde poort naar

binnen. De voormalige vrouweningang
is nu dichtgemetseld, maar dat wordt
aan de binnenzijde van de kerk aan het
zicht onttrokken door een... herenbank.
Speciaal voor ons speelt de enthousiaste
organist even op alle drie orgels die de
kerk rijk is. Elk jaar op de derde zaterdag
van augustus is de Magnuskerk het
middelpunt van een historisch Drents
ritueel. Dan wordt een zitting van de
Etstoel nagespeeld - een vorm van
rechtspraak uit de Middeleeuwen. Ooit
was die Etstoel het hoogste rechtscollege
in de regio, bestaande uit rijke boeren
(voorwaarde was eigen grondbezit)

en als ‘'opperrechter’ de landdrost.
Rechtenstudies bestonden nog niet, laat
staan juristen.

SAAI GEMAAL
O ja, voor de hunebed-spotters: de D7



en D8 liggen bij Anloo, en op het laatste
stukje naar ons uitgangspunt Eext komen
we nummer D11 tegen. Toch een beetje
jammer, die codenamen. Wie komt er
eens met wat leuke Drentse namen

voor de hunebedden? Als al die liefelijke
kleine stroompjes van de Aa een eigen
naam hebben kan dat toch ook bij een
hunebed? We eindigen onze tocht op een
terrasje in Eext, maar het einde van de
Aa is nogal abrupt, bij een saai gemaal.
Vroeger stroomde de Drentsche Aa
helemaal tot aan de Waddenzee, maar nu
is er dus dat gemaal even onder de stad
Groningen. Visvriendelijk, dat dan weer
wel. Daarna gaat het water verder in een
kaarsrecht kanaal. Beetje jammer, vinden
ze in Drenthe. De Drentsche Aa houdt
wat hun betreft dan ook op bij de grens
met Groningen. Waar hij officieel dus pas
begint.

Tekst en foto’s:
Kees Bregman.
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DE DUVELS KUT VAN ROLDE

a, sorry. Maar het heet echt zo. De twee hunebedden

van Rolde hebben in de loop van de geschiedenis voor
nogal wat deining gezorgd. Als je in de volksverhalen
duikt kom je overal hunebedmysteries tegen.
Waaronder die eh... duvels kut dus.

Officieel heten ze D17 en D18. Zoals alle hunebedden hebben
ook die in het Drentse Rolde een wat kil aandoende codenaam,
maar dat maakt het wel handig om ze te vinden. Het is een
wonder dat die heidense steenhopen er na zo'n vijffduizend jaar
nog zijn. Zeker als ze pal achter de hervormde kerk staan, zoals
in Rolde. Deze heidense ‘kunstwerken van de duivel’ zouden
eigenlijk allang door de Christelijke gemeenschap geruimd
moeten zijn, maar daar heeft de voorzienigheid een stokje
voor gestoken. Waarschijnlijk speelde de angst voor de duivel
daar ook in mee. Alle heidense overblijfselen werden door de
kerk gekoppeld aan hel en verdoemenis. Neem nu de Griekse
godin Venus. Niet voor niets heet de plek boven het vrouwelijk
geslacht Venusheuvel. We kijken er nu natuurlijk anders
tegenaan, maar voor de middeleeuwse kerk was het de plek
die naar de onderwereld leidde. Daar mocht je niet in de buurt
komen.

VOLKSNAMEN

Veel hunebedden hebben in de loop der jaren bijnamen
gekregen, al of niet gevoed door volkslegendes. Die bij
Schoonloo heet bijvoorbeeld ‘De Papeloze Kerk’, omdat
daar tijdens de Hervorming illegale bijeenkomsten werden
gehouden. En het hunebed bij Eext staat bekend als de
‘Stemberg’. Een herder zou in 1730 vanuit het hunebed

geheimzinnige stemmen hebben gehoord, en sindsdien meed

men die plek angstvallig. Zeker nadat het volgende verhaal
bekend werd: een verliefd stel dat van hun ouders niet mocht
trouwen, waagde zich op voorspraak van een tovenares

om middernacht bij het hunebed. Ze werden later verkoold
teruggevonden... Maar die Duvels kut in Rolde is inderdaad een
wat wonderlijke bijnaam. Terwijl de betekenis toch simpel is

te verklaren. In het oud-Drents betekent een kut gewoon een
kleine smalle ruimte. Met een beetje fantasie kan je de ruimte
tussen de hunebedstenen ook associéren met het vrouwelijk
geslacht. En die behoorde natuurlijk aan de duivelin zelve.

TRUTTEVEENTIE

De hunebedden van Rolde zijn niet de enige met verwijzingen
naar de onderkant van de duivelsvrouw. In de 16e eeuw was
‘duyvelskutte’ een gebruikelijke naam voor meer Drentse
hunebedden. Maar ook namen als Bommelskonte, Nobisgat,
Duivelsaars of het Latijnse Daemonis Cunnus (wat allemaal

op hetzelfde neerkomt) kwamen voor. Het al genoemde
hunebed bij Eext heet in sommige middeleeuwse geschriften
‘Trutteveentie’. Ja, tegenwoordig noemen we dat gewoon

schunnige (bij)namen, maar ze zijn van alle tijden.

Komen we bij de aloude vraag waar de kindertjes vandaan
komen. De ene moeder vertelt haar jonge kroost het verhaal van
de ooievaar, de ander houdt het op het knollenveld. In Drenthe
ligt het voor de hand dat kinderen wordt uitgelegd dat baby's
uit de hunebedden komen. Is die naam boven dit verhaal dus

toch niet zo verkeerd.

Tekst en foto: Kees Bregman
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